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Kunstkijkplezier in Den Ham 
 
 
Toen in 2010 champagne werd getoost op de terugkeer van het óLiggend naaktô van Charlotte 
van Pallandt realiseerde ik me dat het dorp Den Ham toch erg trots moet zijn op dit beeld van 
Nederlands bekendste beeldhouwster uit de vorige eeuw.  
Maar niet alleen op dit beeld. Den Ham is de afgelopen decennia verrijkt met meerdere mooie 
kunstwerken in de openbare ruimte. Veelal kunstwerken die gemaakt zijn door gerenommeerde 
kunstenaars. Met deze Beeldenroute Den Ham neem ik u mee langs vijftien beelden die 
eigenlijk op korte afstand van elkaar zijn te bekijken. Voor de eerste drie kunstwerken moet u in 
het Middendorpshuis zijn. Dat kan tijdens de openingstijden van de VVV. Wellicht kunt u dan 
ook nog een lopende expositie van de St. Expositiehuis Den Ham bezoeken. 
In dit boekje staan alle 15 kunstwerken afgebeeld en leest u informatie over de beelden en hun 
kunstenaars. Aanvullende informatie krijgt u door de QRcodes te scannen met uw smartphone 
of tablet.  
De locaties van de beelden treft u hieronder aan. Deze beeldenroute kan gelopen worden 
volgens de nummering.  
Ik wens u veel kunstkijkplezier. 
 
Jan van der Kolk 
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Charlotte Dorothée barones van Pallandt (Arnhem 1898 ï Noordwijk 1997) bestreed 

haar eenzaamheid door te tekenen, trouwde met diplomaat J. A. Z. graaf van Regteren Limpurg, verhuisde naar 
Zwitserland, scheidde en koos daarna voor zichzelf én het kunstenaarschap. In Parijs nam ze teken- en 
beeldhouwles. In Nederland en in Frankrijk experimenteerde ze met beeldhouwen. Rond haar 50ste begon na 
haar Amsterdamse solotentoonstelling pas haar carrière als beeldhouwer. Belangrijke inspiratiebron was het 
Amsterdamse naaktmodel Truus Trompert. Van haar maakte ze 15 jaar lang talloze tekeningen en sculpturen. 
Van Pallandt is de grondlegster en de 'grande dame' van de Nederlandse beeldhouwkunst van de 20ste eeuw. 
Haar bekendste beeld is óWilhelminaô. In 1978 riep ze de tweejaarlijkse Charlotte van Pallandtprijs uit als 
aanmoediging voor veelbelovende Nederlandse beeldhouwers onder de 35. Haar werk was te zien op meer dan 
110 exposities. 
 

1 Juliana In 1953 vroeg de Provincie Gelderland aan Van Pallandt om een portret te 

maken van koningin Juliana. Middels fotoôs maakte ze een redelijk gelijkende buste. Maar 
toen Van Pallandt later werd uitgenodigd om bij de koningin te komen theedrinken, vond ze 
dat Juliana er heel anders uitzag: ñVeel mooier, veel interessanter dan al die staatsiefotoôs. Ze 
maakte een geweldige indruk op me. Ik ben direct naar huis gereden en heb het echte portret 
gemaakt. In een half uur tijd! Geen wapperende haren, geen kroon, het haar in een netje en 
die gevoelige, kwetsbare uitdrukking van óWie ben ik dat ik dit mag doen?ô Zo menselijk. Dat 
werd het goede portret.ò Deze beeltenis staat aan het begin van een reeks meesterlijke 
portretten. De v.m. gemeente Den Ham kocht in 1972 een kopie voor de raadszaal. 

 

 
 

9 Liggend naakt Na een serie kleine gipsen beeldjes hakte Van Pallandt in 1963 óLiggend naaktô uit 

kalkzandsteen. Dit beeld staat in Aerdenhout. Hier ligt de exacte kopie, maar dan in brons. Model stond Truus 
Trompert. Ter verfraaiing van het nieuwe gemeentehuis kocht de v.m. gemeente Den Ham dit beeld in 1970 via 
Dirk Hannema in Heino. Het werd neergevlijd achter het gemeentehuis. Het naar later bleek 
misgegoten beeld kon niet meer gerepareerd worden en werd in 1989 opnieuw gegoten. Het kreeg 
een plek voor het gemeentehuis. Toen het gemeentehuis in 2007 verkocht werd, kon het daar niet 
langer blijven en kwam het in 2010 hier op de Eierhal aan de Brinkstraat. 



Janny Brugman ð de Vries (Sneek 1918 ï Almelo 2006) ontving haar opleiding aan de 

Nutskweekschool in Nijmegen en aan de Kunstakademie in Arnhem afdeling beeldhouwen. Na haar eindexamen 
boetseerde ze vooral portretten en kleinplastieken. Ze trouwde met de Almelose kunstschilder Berry Brugman. Ze 
maakte oorlogsmonumenten in o.a. Vriezenveen, Westerhaar en Almelo. Daarnaast maakte ze vele beelden in 
brons en steen, plastieken en mozaïeken. Ze voelde zich sterk aangetrokken tot de toegepaste kunst in de 
architectuur en de vrije beeldhouwkunst. 

 

2 Duif op eieren Dit 

polyester wandplastiek werd in 
1976 ter verfraaiing van de 
trouwzaal in het v.m. Hammer 
gemeentehuis opgehangen. 
Het is een gestileerde 
weergave van een trouwdag 
en symboliseert het huwelijk 
met een duif op een nest 
eieren. Sinds de sluiting van 
het gemeentehuis in 2007 
werd dit plastiek hier 
opgehangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 De drie vorstinnen Ter ere van het 25-jarig 

ambtsjubileum van koningin Beatrix schonk Brugman in 2005 
haar eigen bronzen plaquette óDrie vorstinnen van Oranjeô 
aan de Oudheidkundige Ver. Den Ham-Vroomshoop. Zo nam 
ze stilletjes wraak op het Almelose gemeentebestuur, dat het 
origineel op een onopvallende plek in het stadhuis hing: ñZo 
krijgt het eindelijk de plaats die het verdient.ò Brugman 
maakte de plaquette met  Beatrix, Juliana en Wilhelmina in 
de jaren ó70 ter ere van de opening van het nieuwe Almelose 
stadhuis. Brugman had veel waardering en bewondering voor 
deze drie sterke vrouwen. Een hele middag lang poseerde 
prinses Beatrix voor haar op kasteel Drakestijn. Natuurlijk 
spraken ze samen veel over beeldhouwkunst. Toen het reliëf 
van prinses Beatrix af was, kwam Brugman op het idee om 
de drie vrouwen van Oranje te boetseren. Het portret in reliëf 
van koningin Wilhelmina, die ze zelf nooit ontmoette, 
boetseerde ze aan de hand van fotoôs. Nadat Janny Brugman 
in maart overleed, verrichtte dochter Saskia Thomassen - 
Brugman op 29 april 2006 de officiële onthulling.  

 

 
 
 
 



 
 

3 Drie glasplastieken Dit glasplastiek werd in 1976 ter verfraaiing van de raadszaal  opgehangen. Na 

sluiting van het Hammer gemeentehuis verhuisde deze plastieken in 2007 naar het Middendorpshuis aan de 
Grotestraat. 
 

 
 

5 De nijvere huisvrouw In 2003 onthulde de hoogbejaarde, maar zeer vitale, kunstenares Brugman 

opnieuw haar kunstwerk 'Ode aan de degelijke huisvrouw': ñDeze plek is de meest wenselijke. Hier in de 
Kruidentuin kun je even tot rust komen van alledaagse beslommeringen. Ik ben heel tevreden zoals het 
kunstwerk hier nu staat. Alle lof voor de mensen die zich hiervoor hebben ingezet en hier hun zweetdruppels voor 
hebben laten vallen, want het is natuurlijk niet niets om met elkaar die zware stukken steen op de juiste plaats te 
krijgen. Dat is bijzonder goed gelukt! Het is mooi schoon gemaakt. Ik ben er zeer tevreden over.ò Dit kunstwerk 
lag jarenlang opgeslagen op de gemeentewerf. De kunstenares sprak bij de onthulling over dichter Salomo. In 
Spreuken 31 vers 10-31 kreeg zij destijds de inspiratie voor het maken van dit kunstwerk: "Het is in 1956 voor de 
Chr. Nijverheidsschool voor meisjes Prinses Beatrix in Vroomshoop gemaakt, maar dit geldt voor alle tijden en 
ook voor alle mensen.ò In Spreuken 31 staat te lezen: ñEen deugdzame vrouw is de kroon van haar man". 
Brugman: ñBeschreven wordt hoe zij met haar dienstmaagden omgaat. Ook de dienstmaagden worden weer 
opgeleid om later een ijverige en nuttige vrouw in het gezin en in haar omgeving te zijn. Ze houdt 
zelfs haar lamp 's nachts brandende, zo ijverig. Bovenaan in het kunstwerk staan de mannen: zij 
prijzen haar in de poort. Dus wat ook heel belangrijk is, is de waardering die de vrouw krijgt voor 
alles waar ze zich voor inzet. Ik hoop dat als ze hier rondlopen in de tuin en naar dit beeld kijken 
dat ze daar dan nog even aan denken.ò 
 


